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Ik, Ik ben het Die u troost
Jesaja 51 vers 12a




Inleidend orgelspel

Welkomstwoord en afkondigingen

Zingen Voorzang: Psalm 90 vers 1

Gij zijt, o HEER’, van d' allervroegste jaren
voor ons geweest een toevlucht in gevaren!
Eer berg en rots uit niet geboren waren,

eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren,

van eeuwigheid, o God, Die eeuwig leeft,

zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft.

De handdruk?

Stil gebed?

Votum en groet 3

Ide ouderling van dienst draagt met een handdruk de verantwoordelijkheid voor de dienst aan de
predikant over en wenst hem Gods zegen toe.

2 een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst

3 Votum betekent “wijding”. De dienst wordt aan God gewijd. De dominee spreekt namens de gemeente
uit dat wij in de dienst al onze hulp van God verwachten. In de groet worden wij door God Zelf begroet.



De gemeenteleden die ons in het kerkelijk jaar 2024/2025 zijn ontvallen
worden herdacht. U wordt verzocht, voor zover mogelijk, te gaan staan.

Dhr. Willem Hensbergen
overleden 9 januari 2025 in de leeftijd van 86 jaar

Pieter Arie van Dongen
overleden op 10 januari 2025 in de leeftijd van 85 jaar

Adrianus van Hemert
overleden op 30 januari 2025 in de leeftijd van 87 jaar

Pietertje Versluis-van der Boor
overleden op 12 februari 2025 in de leeftijd van 75 jaar

Anthonia Clazina Scheurwater-de Korver
overleden op 12 februari 2025 in de leeftijd van 90 jaar

Maria Margrietha de Koning-Kooij
overleden op 18 februari 2025 in de leeftijd van 85 jaar

Jacoba Cornelia Riske-van Vliet
overleden op 22 februari 2025 in de leeftijd van 81 jaar

Suzanna Snoep-Verhoeven
overleden op 3 maart 2025 in de leeftijd van 65 jaar

Jan Riske
overleden op 9 maart 2025 in de leeftijd van 86 jaar

Laura Margaretha Verhoeven
overleden op 16 maart 2025 in de leeftijd van 27 jaar

Dirksje Aaltje de Heer-Verkerk
overleden op 31 maart 2025 in de leeftijd van 78 jaar

Willem van Weijen
overleden op 14 april 2025 in de leeftijd van 94 jaar



Hermanus Erkelens
overleden op 18 april 2025 in de leeftijd van 85 jaar

Hendrik van Wijncoop
overleden op 2 mei 2025 in de leeftijd van 72 jaar

Adrianus Morelissen
overleden op 31 mei 2025 in de leeftijd van 70 jaar

Aaltje van Tol-Nederlof
overleden op 23 juni 2025 in de leeftijd van 78 jaar

Philippus de Koning
overleden op 6 juli 2025 in de leeftijd van 84 jaar

Teusje Elisabeth van der Kevie-van der Vlies
overleden op 7 juli 2025 in de leeftijd van 87 jaar

Janneke Maria Swijnenburg
overleden op 11 augustus 2025 in de leeftijd van 90 jaar

Alida Niks-Romijn
overleden op 26 augustus 2025 in de leeftijd van 81 jaar

Annigje Tamerus-van Dommelen
overleden op 4 september 2025 in de leeftijd van 78 jaar

Cornelia Bot-van Andel
overleden op 12 september 2025 in de leeftijd van 92 jaar

Cornelia Bout-in ‘t Veld
overleden op 17 september 2025 in de leeftijd van 93 jaar

Conny Markesteijn-Akkerman
overleden op 3 november 2025 in de leeftijd van 51 jaar

“Jezus zei: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft,
zal niet sterven in eeuwigheid.” Amen.



Zingen Psalm 103 vers 8 en 9

Gelijk het gras is ons kortstondig leven,

gelijk een bloem, die op het veld verheven,

wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teér;
wanneer de wind zich over 't land laat horen,

dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen;

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,

dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,
maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

Lezing van de Wet des Heeren *

Zingen Psalm 119 vers 76

Maar, HEER’, Gij zijt nabij, Gij ziet mij aan;

de waarheid is aan Uw gebodn verbonden;

ik wist van ouds reeds uit Uw woord en daan,
dat al, wat Gij getuigd hebt, ongeschonden
en vlekkeloos voor eeuwig zal bestaan,
gevestigd op onwankelbare gronden.

Gebed ®

* De Tien geboden staan o.a. in het Bijbelboek Exodus. Iedere zondagmorgen wordt ons zo een
spiegel voorgehouden, waardoor we ontdekt worden aan onze zonden voor God waarover we
vergeving mogen vragen door het werk van de Heere Jezus. Tevens vormen de geboden de regels om
naar te leven.

> We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preck. Ook doen
we voorbede in het gebed na de preek.



Schriftlezingen: Johannes 11 vers 17-27 en Filippenzen 4 vers 1-9 ©

Johannes 11

17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf
lag.

18. Bethanié nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadién
daarvandaan.

19. En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om
hen te troosten over hun broer.

20. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet,
maar Maria bleef in huis zitten.

21. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn
broer niet gestorven zijn,

22. maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven
zal.

23. Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan.

24. Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding
op de laatste dag.

25. Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij
gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,

26. en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.
Gelooft u dat?

27. Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de
Zoon van God, Die in de wereld komen zou.

Filippenzen 4

Opwekkingen

1. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn
blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden!

2. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de
Heere.

3. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help deze vrouwen, die
samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en
mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens
staan.

% Een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen.



4. Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

5. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.

6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door
bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

7. en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en
uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

8. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat
rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er
enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

9. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt,
doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.

Collecte

Zingen Psalm 73 vers 12,13 en 14

'k Zal dan gedurig bij U zijn,

in al mijn noden, angst en pijn;

U al mijn liefde waardig schatten,

wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,

o God, mijn heil, mijn toeverlaat;

en mij, hiertoe door U bereid,
opnemen in Uw heerlijkheid.

Wien heb ik nevens U omhoog?

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
op aarde nevens U toch lusten?

Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart

of bangen nood, mijn vlees en hart,

zo zult Gij zijn voor mijn gemoed

mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.



Wie, ver van U, de weelde zoekt,
vergaat eerlang en wordt vervloekt;
Gij roeit hen uit, die afhoereren

en U den trotsen nek toekeren;

maar 't is mij goed, mijn zaligst lot,
nabij te wezen bij mijn God;

'k vertrouw op Hem geheel en al,

den HEER’, Wiens werk ik roemen zal.

Prediking’

“De Heere is nabij.”
Filippenzen 4 vers 5c

Amen 8

Zingen Psalm 96 vers 9

't Juich' al voor 't aangezicht des HEEREN:
Hij komt, Die d' aarde zal regeren

en richten, vol van majesteit;

de wereld zal gerechtigheid,

het mensdom Zijne waarheid eren.

Dankgebed

7 In onze diensten staat de preek centraal. Het is uitleg en toepassing van het gelezen Bijbelgedeclte,
zodat het Woord van God ook klinkt in onze tijd en we eraan gehoor zullen geven.

% In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord
betuigt de gemeente instemming met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er
gehoor aan geven.



Slotzang (staande): Psalm 98 vers 4

Laat al de stromen vrolijk zingen,

de handen klappen naar omhoog;

't gebergte vol van vreugde springen

en hupp'len voor des HEEREN oog!

Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,

de wereld in gerechtigheid;

al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
wordt in rechtmatigheid geleid.

Zegen ?

Aan de uitgang zal er nog een collecte plaatsvinden.

Nabestaanden van de gemeenteleden die ons ontvallen zijn worden
na de dienst hartelijk uitgenodigd voor een kopje koffie
en een gesprek in zaal Bovendijks.

* Als de zegen klinkt belooft God met ons mee te gaan



Ruimte voor aantekeningen







