





Johan en Mathilde worden uitgezonden door de GZB en de
Hervormde Gemeente Papendrecht

Acht gemeenten zijn als deelgenoot betrokken bij de uitzending van
Johan en Mathilde, dat zijn de hervormde gemeenten van:

¢ Benschop
+* Bleskensgraaf
+»* Nieuwerkerk aan den lJssel
¢ Oud-Beijerland
¢ Ouderkerk aan den lJssel
+* Renswoude
+¢* Schelluinen

s Sommelsdijk

Z




Orgelspel

Welkom en afkondigingen door de diaken van dienst
(Hierna gaat de gemeente staan)

Zingen: Psalm 84:1en 3 (0OB)
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
o HEER’, der legerscharen God,
zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheén
om 's HEEREN voorhof in te treén!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, Die leeft
en aan mijn ziel het leven geeft.

Welzalig hij, die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht,
die kiest de welgebaande wegen.
Steekt hen de hete middagzon
in 't moerbeidal, Gij zijt hun bron
en stort op hen een milden regen,
een regen, die hen overdekt,
verkwikt en hun tot zegen strekt.

Handdruk door de ouderling van dienst

Met deze handdruk draagt de ouderling de verantwoordelijkheid voor de dienst
over aan de predikant. Ook wenst hij hem Gods zegen bij het leiden van de
dienst.

Stil gebed
ledereen krijgt gelegenheid om in stilte te bidden voor een goede dienst.

Votum en groet

(Hierna gaat de gemeente zitten)

Met het votum (wijding) geven we aan dat we samenzijn in Gods Naam en
aanwezigheid. De predikant groet iedereen uit naam van God.



Aanvangstekst — Exodus 13: 21, 22

De HEERE ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom om hen de
weg te wijzen, en ‘s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven,
zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom

overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van
het volk.

Zingen: OTH 190 ‘Heer, U bent mijn leven’ 1 en 4
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Vader van het leven, ik geloof in U.

Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Apostolische geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en
de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, neergedaald in de hel;

op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal
Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,
christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de
zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.



Zingen: OTH 215 ‘Wat mij dierbaar was’
Wat mij dierbaar was, wat ik vinden wou,
dingen waar ik mij aan binden zou,
alles wat ik zocht, kennis, macht of geld
heeft geen waarde meer. Wat werk'lijk telt:

Refrein:

Ik wil U kennen, Jezus;
dat is mijn grootste schat.
U verlost, U bevrijdt,

U bent mijn gerechtigheid;
O, ik hou van U.

Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben,
doordat U mij uw genade geeft.
En mijn liefste wens is om meer en meer
zoals U te zijn die in mij leeft.

(Refrein)

En wanneer ik deel in uw lijden, Heer,
zal ik delen in uw heerlijkheid.
Door nu één met U in uw dood te zijn,
zal ik bij U zijn in eeuwigheid.

(Refrein)

O, ik hou van U.

Gebed



Schriftlezing: Kolossenzen 1: 21 -2:5

21 En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind,
zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, 22 in het lichaam
van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en
onberispelijk voor Zich te plaatsen, 23 als u tenminste in het geloof
blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van
het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele
schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar
geworden ben. 24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in
mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten
behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente. 25 Daarvan ben ik een
dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij
met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen, 26
namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is
geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. 27 Aan hen heeft
God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit
geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de
heerlijkheid. 28 Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens
terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij
ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. 29 Daarvoor
span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met
kracht in mij werkzaam is.

1 Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en
voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zo velen die mij nooit in
levenden lijve hebben gezien, 2 opdat hun harten bemoedigd mogen
worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de
volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te
leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, 3 in Wie al de
schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. 4 En dit zeg
ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen. 5
Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie
met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in
Christus.



Zingen:

Psalm 89: 8 en 9 (OB)

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht!

Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Koning is van Isrels God gegeven.

Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt,
gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat:

"Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren,
hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren.
'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden
en hem met heil'ge zalf aan Mij en 't rijk verbonden."

Verkondiging: De rijkdom van de heerlijkheid bekend maken:

‘Christus onder u.’

De dominee legt de tekst uit en past die toe op ons leven.

Zingen: Psalm 108: 1 en 2 (OB)
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken
stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God
genaken.

Ik zal, o HEER’, Uw wonderdaan,
Uw roem den volken doen
verstaan,
want Uwe goedertierenheid
is tot de heem'len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal
noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste
zwerk.

Verhef U boven ’s hemels kringen
en leer al d' aard' Uw grootheid
zingen!



Bevestiging van Johan de Vries tot predikant.

Introductie

Vandaag worden Johan en Mathilde de Vries uitgezonden in de
dienst van de Heere in Malawi. Voordat we hen samen uitzenden,
willen we eerst broeder Johan de Vries bevestigen als predikant met
een bijzondere opdracht en brengen daarom de roeping van een
predikant in herinnering.

Onderwijzing

In de eerste plaats horen de dienaren van het Woord,
overeenkomstig de opdracht van Christus gegeven aan zijn apostelen,
het evangelie binnen en buiten de gemeente te verkondigen. De
dienaren van het Woord zijn gezanten van Christus en vragen
indringend in Christus’ Naam:

‘Laat u met God verzoenen’ (2 Korinthe 5:19-20). Deze verzoening
hernieuwt de relatie met God en bepaalt de omgang met de
medemens.

In de tweede plaats is de bediening van de sacramenten aan de
dienaren van het Woord toevertrouwd. Allereerst door de nieuwe
gelovigen die discipelen van Christus geworden zijn, te dopen in de
naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Daarnaast is aan
hen ook de bediening van het Heilig Avondmaal toevertrouwd,
omdat Christus zijn gemeente heeft opgedragen zijn dood te
verkondigen, totdat Hij komt.

In de derde plaats is het de opdracht van herders en leraars Gods
Naam aan te roepen voor de hele gemeente en te volharden in het
gebed, in de voorbede en in de dankzegging.

Tenslotte is het de taak van de voorgangers om samen met de
ouderlingen de gelovigen die in leer of leven zondigen te vermanen,
leiding te geven tot een aan Christus toegewijd leven en te
onderwijzen, vermanen en vertroosten.



Aan de dienaren van het Woord is naar de orde van de kerk
geheimhouding opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van
hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Dit alles geldt
ook, hoewel mede afhankelijk van hun opdracht, voor
zendingspredikanten. Zij behoren met de herders en leraars tot de
dienaren van het Woord, waardoor de Heere God zijn kerk wil
bouwen. Aan hen is in het bijzonder toevertrouwd om dienaar van
het Woord te zijn tot opbouw van de gemeente over landgrenzen
heen en in andere culturen. Jezus heeft gezegd: ‘Dit evangelie van
het Koninkrijk zal in de hele wereld verkondigd worden tot een
getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn’
(Matthels 24:14). In het werk van de zending mag de kerk de komst
van de Heere tegemoet gaan en met verlangen uitzien naar de dag
dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heere.

Zingen: Psalm 134:1en 2 (0OB)
Looft, looft nu aller heren HEER’,
gij Zijne knechten, geeft Hem eer,
gij, die des nachts Zijn huis bewaakt
en voor Zijn dienst in ijver blaakt!

Heft uwe handen naar omhoog,
slaat naar het Heiligdom uw oog
en knielt eerbiedig voor Hem neer;
looft, looft nu aller heren HEER’!



Bevestigingsvragen

Opdat mag blijken, dat u, broeder Johannes de Vries, bereid bent om
deze dienst te aanvaarden, verzoek ik u op te staan en in het midden
van de gemeente op de volgende vragen te antwoorden:

1. Gelooft u, dat u in uw wettige beroeping door de kerk door God
Zelf tot uw heilige dienst geroepen bent?

2. Erkent u de heilige Schrift als de bron van de prediking en als enige
regel van het geloof? En verwerpt u elke leer die daartegen strijdt?

3. Belooft u uw ambt trouw te zullen bedienen en u te gedragen
waardig aan de roeping, waarmee u geroepen bent? Belooft u
geheim te houden wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk
te uwer kennis is gekomen? En belooft u zich te onderwerpen aan het
opzicht en de tucht van de kerk?

Johannes de Vries, wat is hierop uw antwoord voor God en zijn heilige
gemeente?

Antwoord: Ja ik, van ganser harte.



Bevestiging en handoplegging

Bevestiging

God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige
dienst, verlichte u door zijn Geest en sterke u door zijn hand; Hij
regere u zo in de bediening van uw ambt dat u daarin getrouw en
vruchtbaar mag wandelen tot glorie van zijn Naam en tot verbreiding
van het Rijk van zijn Zoon Jezus Christus. Amen.

Andere aanwezige dienaren van het Woord leggen de zojuist
bevestigde dienaar de handen op en geven een Bijbeltekst mee.

Hieraan nemen deel:

+¢ Ds. B.E. Weerd — plaatselijk predikant

+ Ds. W.H. den Hartog — GZB regiocodrdinator

+** Ds. F.J. Maaijen — predikant hervormde gemeente Zwijndrecht,
mentor tijdens de predikantsopleiding van Johan de Vries

Toezingen: Psalm 134: 3 (OB)
(De gemeente gaat staan)
Dat 's HEEREN zegen op u daal’,
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
looft, looft dan aller heren HEER’!
(Na het zingen gaat de gemeente weer zitten)



Uitzending van Johan en Mathilde de Vries naar Malawi.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Jullie als Hervormde
Gemeente Papendrecht willen nu samen met de GZB
(zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland)
Johan en Mathilde de Vries met hun kinderen Gideon, Jonathan,
Hanna en Lois uitzenden in de dienst van God.

Onderwijzing

Wij geloven in de drie-enige God, die de wereld geschapen heeft en
tot vandaag toe onderhoudt. Daarom behoren deze wereld en de
mensen die erop wonen Hem toe. De werkelijkheid is dat mensen dit
koningschap van God vaak niet erkennen. Toch geeft God deze
wereld niet aan de ondergang prijs. Hij wil niet dat mensen verloren
gaan, maar dat ze allen behouden worden. Zending komt bij God Zelf
vandaan. Wij mogen ingeschakeld worden waar Hij werkt.

Die zending van God zien we in de belofte aan Abraham: ‘In u zullen
alle volken van de aarde gezegend worden’. Dit verlangen van God
wordt vooral zichtbaar in de komst van Jezus Christus, Die Zijn leven
gaf tot verzoening met de Vader. We worden door de Heilige Geest
geroepen om in de naam van Jezus bekering en vergeving van zonden
te verkondigen. Ook nu worden vanuit de gemeente mensen
geroepen en uitgezonden om wereldwijd dienstbaar te zijn.

Na tweeduizend jaar is het christelijk geloof verbreid over heel de
aarde. Overal zijn gemeenten ontstaan, maar de zendingstaak gaat
door, daar én hier. Wij mogen wereldwijd gemeenten ondersteunen
in hun missionaire roeping en tegelijkertijd hebben wij christenen van
elders nodig voor onze roeping hier in Nederland. We zijn aan elkaar
gegeven in het ene lichaam van Christus. We willen samen het Goede
Nieuws delen met bevolkingsgroepen die niet of nauwelijks met het
Evangelie bekend zijn. Die band met christenen elders in de wereld is
van grote betekenis voor ons hier in Nederland. Als leerlingen van
Christus willen wij met elkaar de diepte van Gods liefde ontdekken en
de tekenen van Zijn toekomst zien.



Vandaag wordt zichtbaar dat de gemeente zendende gemeente is,
omdat uit haar midden Johan en Mathilde de Vries worden geroepen
tot getuigenis en dienst in de Naam van de Heere Jezus Christus als zij
zich gaan inzetten voor het Bijbelleesproject en het jongerenproject
in Zuid-Malawi.

Voor ons die hier blijven én voor hen die uitgezonden worden gelden
de woorden van Jezus: ‘Gelijk Mij de Vader gezonden heeft, zend lk
ook u.” Ik wil jullie verzoeken om op te staan en in het midden van de
gemeente op de volgende vragen te antwoorden:

Vragen aan de zendingswerkers

1. Zijn jullie, Johan de Vries en Mathilde de Vries —van Uden.
ervan overtuigd dat God zelf jullie door Zijn gemeente tot deze
bediening heeft geroepen?

2. Aanvaarden jullie de Schriften van het Oude en Nieuwe
Testament als het enige en volkomen Woord van God en
verwerpen jullie alles wat daarmee in strijd is?

3. Beloven jullie de kracht en de gaven die God jullie heeft
gegeven met liefde in te zetten, en trouw te blijven aan jullie
opdracht, als lid/leden van Christus’ gemeente hier én daar?
Wat is daarop jullie antwoord?

Beide antwoorden: Ja.



Vraag aan de gemeente

Gemeente, ik verzoek u nu te gaan staan.

(De gemeente gaat staan)

Gemeente, u wordt door deze uitzending op een bijzondere wijze
verbonden met het werk in Gods Koninkrijk in Malawi. Johan en
Mathilde de Vries hebben uw betrokkenheid en ondersteuning nodig
bij deze bediening, want dit is een gezamenlijke roeping vanuit deze
gemeente. Daarbij is ook de vraag of u bereid bent om u open te
stellen voor en te leren van broeders en zusters elders in deze
wereld, zodat we — elk in onze eigen situatie — aangemoedigd worden
om de hoop die in ons is te delen met anderen, tot eer van God. Wilt
u zo betrokken zijn bij dit werk en het met uw meeleven, gebeden en
gaven ondersteunen? Gemeente, wat is hierop uw antwoord?

Gemeente antwoordt: Jag, dat willen wij!

Gebed

(De gemeente gaat zitten na het gebed)



Uitzending

Ds. W.H. den Hartog namens de GZB:

Namens de GZB zend ik jullie, Johan en Mathilde de Vries, uit als
zendingswerkers van de Protestantse Kerk in Nederland, om
werkzaam te zijn in Malawi.

Ds. Weerd namens de thuisgemeente:
Vanuit het midden van Gods gemeente te Papendrecht zenden we
jullie uit naar Malawi als gezondenen van Christus.

Handoplegging en zegen
Aan de handoplegging nemen deel:

s Ds. W.H. den Hartog — GZB regiocoérdinator

¢ Ds. B.E. Weerd —plaatselijk predikant

s Ds. M.J.C. Blok — GZB, mentor en codrdinatie van de opleiding
op het GZB-kantoor

s Dhr. W. Lindhout — ouderling hervormd Papendrecht en
voorzitter Missiekernteam

Ds. W.H. den Hartog:

De almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest vervulle jullie met
Zijn genade. Zo mogen jullie in Zijn dienst met vrucht bezig zijn, tot
eer van Hem, tot uitbreiding van Zijn Rijk en tot opbouw van de
gemeente. Amen.



Toezingen: OTH 276 ‘Heer, wijs mijuw weg’ 1,2 en 4 -
aangepaste tekst
(De gemeente gaat staan)

Heer, wijs hen uw weg Heer, leer hen uw weg,
en leid hen als een kind die zuiver is en goed.
dat heel de levensweg Uw woord is onderweg
slechts in U richting vindt. als een lamp voor hun voet.
Als hen de moed ontbreekt Als hen het zicht ontbreekt,
om door te gaan, het donker is,
troost hen dan liefdevol leid hen dan op uw weg,
en moedig hen weer aan. de weg die eeuwig is.

Heer, toon hen uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe elk U dienen kan
en waarheen U hen zendt.
Als één de weg niet weet,
de hoop opgeeft,

(2x)
toon hen dat Christus heel
hun weg gelopen heeft.

(Na het zingen gaat de gemeente weer zitten)

Toespraken
¢ Eveline Segers namens de GZB
+¢* Dhr. W. Lindhout namens de Thuisfrontcommissie en de
Hervormde Gemeente Papendrecht
+¢ Johan en Mathilde de Vries

Dankgebed, stil gebed en Onze Vader



Inzameling van de gaven: Werk van Johan en Mathilde in Malawi

e

U/jij kunt bijdragen via de fysieke inzameling van de gaven, via de
Scipio App van hervormd Papendrecht of via de QR-code. Bij het
verlaten van de kerkzaal is er een uitgangscollecte voor de
kerkrentmeesters en bij de uitgang vindt u de zendingsbussen.

Zingen: Psalm 150: 1 en 3 (OB)
Looft God, looft Zijn naam alom,
looft Hem in Zijn heiligdom,
looft des HEEREN grote macht
in den hemel Zijner kracht;
looft Hem om Zijn mogendheden,
looft Hem naar zo menig blijk
van Zijn heerlijk koninkrijk
voor Zijn troon en hier beneden.

Looft God naar Zijn hoog bevel
met het klinkend cimbelspel
looft Hem op het schel metaal
van de vrolijke cimbaal,
looft den HEER’, elk moet Hem eren!
Al wat geest en adem heeft,
looft den HEER’, Die eeuwig leeft,
looft verheugd den HEER’ der heren!



Zegen
Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om Johan en Mathilde Gods zegen te
wensen. Na het handengeven is er koffie, thee of imonade met iets
lekkers achter in de Sionskerk.

Genodigden worden uitgenodigd naar de Bovenzaal in de Ark te
gaan. Zij kunnen Johan en Mathilde daar later ontmoeten.
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