
InformaƟebrief inzameling hulpgoederen voor Oekraïne 
          

Papendrecht, oktober 2025 
Beste Gemeenteleden, 
Via deze brief willen we u/jou informeren over het volgende:  
Ook dit najaar hebben we gekozen om hulpgoederen en kleding in te zamelen voor de mensen 
in Oekraïne. De goederen worden daar in grote dankbaarheid ontvangen. 
Dit omdat de oorlog nog steeds gaande is en de omstandigheden steeds schrijnender worden. 
Steeds meer mensen raken ontheemd en worden opgevangen in kerken, noodopvanglocaƟes 
en ziekenhuizen. 
Als commissie hebben we daarom besloten om op D.V. zaterdag 8 november goederen in te 
zamelen voor mensen in Oekraïne die getroffen zijn door oorlogsgeweld en daardoor in 
armoede leven. We hebben nog steeds contact met vrijwilligers van de stichting Christians for 
Ukraine. Daarnaast zijn er ook contacten gelegd met een kindertehuis/ziekenhuis welke draait 
onder de stichting Kegyes. Pastor Sipos Jozsef, een vriend van Atilla Barta, pastor in Fornos, 
onze zustergemeente, heeft daar de leiding. Wij, als COE, hadden onze zustergemeente 
Fornos gevraagd of zij hulp konden gebruiken. Pastor Atilla Barta verwees direct naar zijn 
collega. Het kindertehuis van de Stichting Kegyes legt zich erop toe om kinderen die worden 
achtergelaten in het ziekenhuis op te vangen. Ouders laten hun kinderen daar soms achter 
om verschillende redenen. Het zijn kinderen met de nodige medische zorgen. Daarnaast wordt 
er door Kegyes ook zorg aan ouderen en alleenstaanden verleend. 
 
Op de volgende websites kunt u meer informatie vinden over 
beide organisaties; 
https://help.c4u.org.ua/ 
https://kegyes.com/ 
 
Wat kunnen de mensen in Oekraïne gebruiken? U leest het op 
de achterzijde van deze brief. De vraag is enorm en eigenlijk 
kunnen ze alles gebruiken. Er is meer vraag naar voedsel, 
verzorgingsartikelen en medische hulpmiddelen. 
 
De hulp wordt verleend aan mensen die direct door de oorlog 
getroffen zijn. Mensen in opvanghuizen, kindertehuizen, 
noodhospitalen en klinieken. Daarnaast gaan ook veel goederen direct het gebied in waar de 
oorlog nog woedt. Waar geen stromend water is, geen voedsel, mensen geen dak boven hun 
hoofd hebben omdat hun huizen platgebombardeerd zijn. 

 
Het is de bedoeling dat alle ingezamelde goederen volgens Europese wet- en regelgeving 
worden verpakt en gedocumenteerd.  Alles gaat direct naar de Oekraine. Waarna het in de 
Oekraine verder gedistribueerd zal worden naar de diverse plekken. Het wordt meteen naar 
plaatsen gebracht waar op dat moment de hulp het hardst nodig is. 
We hopen dat we u met deze brief voldoende op de hoogte hebben gebracht van het feit dat 
we ook dit keer hulpgoederen naar Oekraïne willen verzenden om zo een heel klein beetje te 
kunnen helpen het oorlogsleed daar wat te verzachten. Helpt u mee? Naast deze prakƟsche 
hulp willen we u  vragen te bidden voor onze Oost-Europese broeders en zusters met name in 
Oekraïne  

 



Opnieuw in samenwerking met o.a.: 

 
Inzameling Hulpgoederen voor Oekraïne D.V. zaterdag 8 november 
In de Sionskerk  van 10.30 – 12.30 uur 

Wat wordt er ingezameld? 
 
- Kleding: baby-, kinder-, dames- en herenkleding 
 De kleding MOET gewassen zijn en heel! (schoenen, gepoetst en schoon (zolen ook!) 
- Linnengoed: handdoeken, keukenlinnen, beddengoed 
- Schoolspullen: schriŌen, pennen, potloden 
- Speelgoed (schoon en compleet) 
- Kinderwagens, kinderbedjes, kinderstoelen, thermosflessen, kruiken 
- Matrassen en dekens (schoon!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaande spullen zijn hard nodig: 
- VerzorgingsarƟkelen:  
 shampoo, zeep, tandenborstel, tandpasta, papieren zakdoekjes, toiletpapier,  
 maandverband, pleisters, EHBO doos, paracetamol 
-  inconƟnenƟemateriaal voor ouderen, luiers voor baby’s/peuters 
- billendoekjes en vochƟge washandjes 
- Afwasmiddel, zeeppoeder 
- Oploskoffie, poedermelk, (zwarte) thee, suiker 
- In BLIK: wortels, wiƩe bonen, erwten, mais, tomaten 
- Vlees of vis in BLIK, blikjes paté  
- Diverse soorten bouillon blokken 
- Soep in blik 
- Rijst, alle soorten pasta, bloem 
- Crackers, biscuits, koekjes 
- (Zonnebloem)olie 
- Lucifers, kaarsen 

 
Ook wordt er dringend een oproep gedaan om medische hulgoederen te brengen.  

Klein materiaal zoals verband, naalden, kleine instrumenten, 
bedden, rolstoelen, krukken, rollators, revalidaƟe hulpmiddelen, 

Voor kindertehuizen: ledikantjes, stoelen, tafeltjes, etc.. 
 

Wilt u dit transport financieel ondersteunen? Dat kan ook! 
Ons bankrekeningnummer is: IBAN NL36RABO 0373 7101 43  

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Papendrecht o.v.v. Oost-Europa. 
 

Voor verder informaƟe kunt u bellen of appen naar:  
Esther Verheij 06 18324278 of Eełe Lindhout  06 46570835 


