
 
Kom jij nog niet naar de zondagsschool (4-8 jaar)? Kom gerust een keertje kijken. Elke zondagmiddag tijdens de middagdienst. We 
beginnen om 17.00 uur. En ben jij al eens op een ‘Benjaminavond’ geweest (8-12 jaar)? Elke woensdag van 18.45 uur tot 20.00 uur 
in de benedenzalen van de Ark. Jullie zijn WELKOM. 
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  Leon Hardam en Piet Stout 
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Zondag 31 augustus 2025 - Wijk West - Hervormde Gemeente Papendrecht 

 
Hoi meiden en jongens! Fijn dat je vandaag in de kerk bent! Wat is de vakantie omgevlogen hè!? Vandaag 
is alweer de laatste kindernieuwsbrief over de Heilige Geest. Weet je nog een paar beelden van de Heilige 
Geest uit de andere nieuwsbrieven? Vandaag kunnen jullie ook nog de kleurplaat of puzzel inleveren! 
Volgende week maken we de prijswinnaars bekend, dus houd de nieuwsbrief goed in de gaten. Een hele 
fijne zondag en heel veel plezier weer op school, deze week!   God gaat met je mee, Hij is altijd bij je!

 
 
 
 

 
 
  

 
Hoi kinderen van 4, 5 en 6 jaar!  
Komen jullie straks weer luisteren? Vandaag 
gaat het verhaal over ‘De koperen slang’ 
 
Kernboodschap: God geeft redding. 
 
God stuurt een erge straf. Zo erg vindt de Heere 
God het als de lsraëlieten er niet op 
vertrouwen dat Hij voor hen zorgt. Maar God 
zorgt ook voor redding. Als de mensen 
kijken naar de slang van koper, blijven ze leven! 
Zo goed is God. Hij is ook goed voor jou. 
Jij hoeft niet naar een slang te kijken. Maar jij 
mag naar de Heere Jezus kijken. Hij draagt 
de straf voor onze verkeerde dingen als Hij sterft 
aan het kruis. Wie op Hem vertrouwt, 
krijgt geen straf, maar mag voor altijd met de 
Heere leven. 

Welke dominees zijn er vandaag?       
09.30 uur: dominee A. van Vuuren 
17.00 uur: dominee C.N. Smits 

 
Efeze 1:13 en 14 staat: In Hem bent ook u, toen 
u de boodschap van de waarheid hoorde, het 
evangelie van uw redding – in Hem bent u, toen 
u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel 
van de Heilige Geest, die ons beloofd is als 
voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij 
zich heeft verworven verlost zullen worden, tot 
eer van Gods grootheid. (NBV21) 
 
Best een moeilijke tekst hè!?  
Hier staat dat als je tot g____________ 
komt, je als het ware een s__________ 
krijgt van de Heilige Geest. Hij is aan 
ons beloofd als voorschot (=een klein 
deel wat je alvast krijgt, het grootste 
deel komt nog). Dat grootste deel is 
natuurlijk het eeuwige leven. Hier in 
Efeze wordt dat onze e____________ 
genoemd. Door God zijn we dan verlost 
van onze zonden, alle pijn en verdriet, 
tot eer van G_________ grootheid!  

Wat gebeurt er als je deze stempel ergens op 
drukt? Dan staat er op: BETAALD. En dat is 
precies wat Jezus Christus heeft gedaan, 
toen Hij stierf aan het kruis en riep: het is 
volbracht! 

 

BETAALD 

Zelf een stempel maken?  
Kijk op internet hoe je zelf een stempel maakt van 
een gum of een aardappel! Vraag een volwassene 
om je hierbij te helpen. Wat komt er op jouw 
stempel? Een hartje, een zonnetje of een dino?       .     
.                                Teken het vast hier: 



 

 

 
 
 
    
 

 

 

 
In 2 Korinthe 1:21 en 22 staat: En Hij Die ons 
met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, 
is God, Die ons ook verzegeld heeft en het 
onderpand van de Geest in onze harten gegeven 
heeft. (HSV) 
 
Denk hierbij aan de zegelring van een koning, 
die gezag of macht gaf aan een brief of iets 
anders. Bijvoorbeeld op het graf van Jezus.  

 

    

 

Symbolen van de Heilige Geest 

 

 

Vul onder elk plaatje 
het goede woord in 
kies uit: olie – duif – 
water – wind – wijn 
– zegel – vuur  

God zelf heeft ons christen gemaakt. Hij heeft ons 
aangewezen om bij hem te horen en gered te 
worden. En als bewijs daarvan heeft Hij ons de 
Heilige Geest gegeven.  
(2 Korinthe 1:22 uit de  
Bijbel in gewone taal)  
Teken hier een zegel  


