
 
Kom jij nog niet naar de zondagsschool (4-8 jaar)? Kom gerust een keertje kijken. Elke zondagmiddag tijdens de middagdienst. We 
beginnen om 17.00 uur. En ben jij al eens op een ‘Benjaminavond’ geweest (8-12 jaar)? Elke woensdag van 18.45 uur tot 20.00 uur 
in de benedenzalen van de Ark. Jullie zijn WELKOM. 
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Zondag 17 augustus 2025 - Wijk West - Hervormde Gemeente Papendrecht 

 
Hoi allemaal, wat fijn dat jullie er allemaal weer zijn! Heb je weleens naar een kampvuur gekeken? Het 

knettert, het flikkert, het geeft warmte en licht. Maar vuur is ook sterk en krachtig… Je moet er voorzichtig 

mee omgaan. De Heilige Geest wordt ook vergeleken met vuur. In de Bijbel lezen we dat er op een dag 

vuurtongen op de hoofden van Jezus’ vrienden kwamen. Dat zag er misschien een beetje uit als 

kaarsvlammetjes! Maar het deed geen pijn. Het was het teken dat Gods Geest bij hen kwam wonen. Deze 

zondag ontdekken we meer over wat het betekent dat de Geest als vuur is. 

 

De Heilige Geest doet iets bijzonders (verbind de zinnen met elkaar): 

🔥 Hij maakt ons warm van binnen >  < net als een kaars in het donker 🔥 

🔥 Hij brandt het verkeerde weg >   < enthousiast om te doen wat goed is 🔥 

🔥 Hij laat ons licht geven >    < zodat we mogen groeien in liefde 🔥 

 

Welke dominee is er vandaag?   

09.30 uur: Dominee Bouter  

17.00 uur: Dominee Van Der Ham 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

Parels 

Hallo allemaal, het verhaal van vandaag gaat over 

de goede regels van God. De mensen van het volk 

Israël zaten eerst gevangen in Egypte, weet je dat 

nog? Daar moesten ze heel hard werken. De Heere 

God verteld aan de mensen dat Hij hen heeft 

vrijgemaakt. Ze zijn geen slaven meer. God wil zo 

graag dat de mensen samen met Hem zullen leven. 

Daarom geeft Hij hen Zijn goede regels, de tien 

geboden. Die geeft Hij ook aan ons, want Hij wil 

dat het goed met ons gaat. Laten wij dan luisteren 

naar Hem! 
 

Lees in de Bijbel Handelingen 2 

In de woordzoeker zitten 21 woorden verstopt uit 

Handelingen 2. Streep al deze woorden door. 

Wanneer je dit gedaan hebt blijven er nog een 

aantal letters over. Als je deze van links naar 

rechts en van boven naar beneden achter elkaar 

zet krijg je een zin. Welke? 

 

 

 

Tellen maar! Hoe veel vlammen  kan je 

vinden in deze nieuwsbrief? …………………… 



 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Wat zegt de Bijbel over licht? Vul de 

ontbrekende woorden in! 

 

1.  Jullie zijn het _____________ van 

de wereld. 

(Matteüs 5:14) 

 

 

2. Laat je licht _____________ voor de 

mensen. 

(Matteüs 5:16) 

 

3. Jezus zei: “Ik ben het ____________ 

van de wereld.” 

(Johannes 8:12) 

 

4. Wie Mij volgt, loopt niet in het 

_____________.  

(Johannes 8:12) 

 

5. Sta op en ______________, je licht 

is gekomen! 

(Jesaja 60:1) 

 

 

 

Zoek de 10 verschillen 

• In de Bijbel verschijnt God vaak in vuur (bijv. bij 

Mozes en de brandende struik). 

• Het woord "enthousiast" betekent letterlijk "vol van 

God/geest". 

• Een kaars brandt alleen als het licht krijgt van een 

andere vlam – zo kunnen wij het vuur van Gods 

Geest doorgeven aan anderen. 

 

 

Om over na te 

denken... 
Als jij licht bent voor 

anderen, wat kun je 

dan doen om licht te 

verspreiden? 

Schrijf hieronder iets 

wat jij kunt doen als 

lichtje van God: 

🖍️ ................... 
......................
......................

......................

...................... 
 

🖍️ ................... 
......................
......................
......................
......................
...................... 


