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Goedemorgen! Eindelijk vakantie!... tijd om buiten te
spelen, uit te rusten, misschien nog op stap...
misschien wel op vakantie...
Ook in deze vakantie hebben we weer een serie voor
jullie gemaakt. Deze zomer hebben we als thema 'De
Heilige Geest’. Eigenlijk niet zo’'n gemakkelijk
onderwerp. We geloven in een 3-enige-God. Ook al
niet eenvoudig. De Heere God als Vader, de Heere
Jezus als Zoon en de Heilige Geest. Jullie kennen
misschien het Pinksterverhaal wel ... maar wisten julli
dat de Heilige Geest er ook altijd
al geweest is? Ook in het Oude g«
Testament?! Vandaag beginnen \\
we helemaal voorin de Bijbel.
Beeld van de Heilige Geest = wind

Doortocht door de Schelfzee.

Vandaag gaat het bijbelverhaal over de tien
plagen van Egypte. Komen jullie weer
luisteren? Tot straks!

Wat zijn de mensen van het volk Israél blij! Ze
moesten heel lang en heel hard werken in
Egypte. Maar nu heeft God ze vrijgemaakt. Als
je stoute of lelijke dingen doet, zit je eigenlijk
ook vast' of gevangen. Maar God maakt
daarvan vrij! Van al het lelijke en verkeerde
dat je doet. God stuurde de Heere Jezus naar
deze aarde. Hij is de grote Bevrijder, de 'Vrij-
maker'. Als je het aan Hem vraagt, maakt Hij
je vrij. Vrij om van Hem te houden en Hem te
volgen, dag aan dag.
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Zoek de verschillen.

In het begin was er niets, donker. Doe j\e{gen maar
dicht, je ziet niks.
Je hoort niks, geen hondengeblaf, geen mensenstem,
geen wind in de blaadjes,... niks.
Je ruikt niets, geen gemaaid gras, geen zoete
bloemengeur, geen
Je voelt niks, geen wind in je haren, geen ....
Er is alleen water en de Geest van God
die daar over het water zweeft.

God is de Schepper
van hemel en aarde.

Hoe het begon

met de wereld
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Wist je dat... in de Bijbel drie Personen naar
voren die elk God zijn: God de Vader, God de O
Zoon en God de Geest.

Wist je dat... de eerste van deze drie Goddelijke
personen als eerste genoemd wordt in de Bijbel
de Heilige Geest is:

...En de Geest van God zweefde boven het
water. (Genesis 1:2)

Wist je dat... het woord Geest in het Grieks en
ook in het Hebreeuws "adem” of “wind” betekent

Kom jij nog niet naar de zondagsschool (4-8 jaar)? Kom gerust een keertje kijken. Elke zondagmiddag tijdens de middagdienst. We

beginnen om 17.00 uur. En ben jij al eens op een ‘Benjaminavond’
in de benedenzalen van de Ark. Jullie zijn WELKOM.

geweest (8-12 jaar)? Elke woensdag van 18.45 uur tot 20.00 uur



De-[Rlellicie(Geasi ine
Waar komt de wind vandaan? Je hoort zijn
geluid, je ziet alles bewegen, maar je weet niet
waar de wind vandaan komt en waar hij
naartoe gaat. Zoals de wind is, zo is de Heilige
Geest.

De Heere Jezus Zelf maakt zelf deze
vergelijking tussen de wind en de Geest van
God. Dat heeft een belangrijke reden! Al voor
de schepping was de Heilige Geest er. De
Heilige Geest werkt al eeuwen als de krachtige
Stormwind van God, waardoor alles verandert.

Heel lang geleden, toen Adam er nog niet was,
zweefde de Geest van God over de stille
wateren van een ongevormde aarde. In de
duisternis van voor de tijd was de Heilige Geest
er en was Hij al de almachtige God die alle
dingen levend en nieuw maakt.

De Geest als Schepper

Toen ging God uit het niets de dingen roepen
alsof ze er al waren. Hij deed dat door het
Woord, dat Viees zou worden. En de Heilige
Geest was de stille Kracht van God én van
Christus, door Wie deze wereld geschapen is
(Joh.1:3). De Geest was een eenheid met God
de Vader en de Heere Jezus. De Heilige Geest is
in deze geschapen wereld aan het werk
geweest, en is dat nog.

Hij heeft vanaf het begin van Zich laten horen:
Vader, Zoon en Geest hebben gezegd dat het
goed zou zijn dat Zij mensen zouden maken,
naar Hun beeld en naar Hun gelijkenis.
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En heel lang na deze woorden ben jij geboren. i; S
De Heilige Geest heeft Zich vanaf het begin met % &
jouw leven bemoeid. Je bent immers ook naar <>, s &
Zijn beeld geschapen en in Zijn Naam gedoopt? e
In deze zomer is er weer een puzzel Wat is Wind? Wind zijn luchtdeeltjes die zich
en kleurplaat waarmee je een leuke verplaatsen. Er is altijd lucht aanwezig rondom de
prijs kan winnen. aarde, alleen voelen we deze niet altijd. Pas
Doe je mee? Inleveren kan in de hal van wanneer de lucht gaat bewegen, voelen wij dat als
de kerk. Je kan en mag de kleur- of wind. Deze bewegingen worden in gang gezet door
puzzelplaat inleveren tot en met 31 juli. luchtdrukverschillen (hogedruk, lagedruk ...

misschien wel eens gehoord tijdens het luisteren

naar een weerbericht & )

Stel je voor dat de zon de aarde verwarmt. Op
sommige plekken wordt de lucht warmer dan op
andere. Warme lucht is lichter en stijgt op, net als
een ballon die omhoog gaat. Op de plekken waar

de lucht opstijgt, wordt het een beetje leger, een
lagedrukgebied. Koude lucht is zwaarder en wil
naar beneden, en zo ontstaat een hogedrukgebied.
En omdat de lucht altijd naar evenwicht zoekt,
stroomt de lucht van het hogedrukgebied naar het
lagedrukgebied, en dat is de wind!

Weet je?...
Als de wind waait ... voel je deze ... soms hard, soms
zacht... de Heilige Geest wil in je hart wonen en soms
voel je Hem goed ... soms bijna niet. Wanneer je de
wind door je haren voelt, de zon op je gezicht ... is
het een knuffel van onze Hemelse Vader.
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God de Vader... kunnen we niet verklaren.
Maar door de schepping kunnen we zien
Wie Hij is.

Licht... we vinden het gewoon dat het elke
dag weer licht wordt. Licht ontstaat door 3
(primaire) kleuren; blauw, geel en rood.
Een drie-eenheid! (Vader - Zoon - Heilige
Geest)

Deze kleuren... maken samen de
Regenboog, die uit... 7 kleuren bestaat.

De Regenboog is het teken van Gods trouw
en verbond met de mensen.

7... is het getal wat in de Bijbel aan de
Heilige geest wordt verbonden.

Schrijf de 7 Geesten van God op.
Je vindt ze in Openbaring 4:5
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