
  



Thema: Hopend op Zijn komst! 

organist: Dhr. C. de Kraker 

 

Samenzang: 

Komt allen tezamen, 
Jubelend van vreugde: 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 
Het eeuwige Godswoord, 
Eeuwig licht des Vaders, 
Zien wij gehuld in het mens’lijk vlees 
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 
 
Schriftlezing: Lukas 1 vers 46 tot en met 55 
 
 
Gebed 
 
 
Welkomstwoord 
 
 

  

 



Samenzang: Psalm 150 vers 1 en 2 

Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. 
 
Looft God, looft Zijn naam alom;  
Looft Hem in Zijn heiligdom;  
Looft des HEEREN grote macht,  
In den hemel Zijner kracht;  
Looft Hem, om Zijn mogendheden,  
Looft Hem, naar zo menig blijk  
Van Zijn heerlijk koninkrijk,  
Voor Zijn troon en hier beneden.  

 
Looft God, met bazuingeklank;  
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;  
Looft Hem, met de harp en luit;  
Looft Hem, met de trom en fluit;  
Looft Hem, op uw blijde snaren;  
Laat zich 't orgel overal  
Bij het juichend vreugdgeschal,  
Tot des HEEREN glorie paren. 

 

Groep 3 en 8: Hopend op Zijn komst vanuit de belofte  
  
Opzeggen: 
Genesis 1: vers 1 en 2a  
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En de aarde nu   
was woest en ledig. 
  
De eerste dag schiep God het licht,  
De tweede dag heeft Hij de dampkring ingericht.  
De derde dag: land, zee en bomen.  
De vierde dag liet hij de hemellichten komen.  
De vijfde dag zijn vissen en vogels voortgebracht.  
De zesde dag: het vee en het menselijk geslacht.  
De zevende dag rustte God van al Zijn werken.  



Zingen: 
 

In het begin lag de aarde verloren.  
In het begin in de duisternis.  
God sprak zijn Woord en het licht werd geboren,  
’t Licht dat vandaag onze dag nog is.  
  
In het begin riep God mensen tot leven.  
In het begin was het woord in hun mond.  
Wat was het goed om op aarde te leven.  
Wat was God blij dat de wereld bestond.  

  
Opzeggen: 
Genesis 1 vers 31  
En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.  
  
Maar toen kwam de val in Genesis 3:  
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen 
uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en 
gij zult het de verzenen vermorzelen. 
  
Zingen: 
 

Abram, ga eens mee naar buiten,   
Ziet u al die sterren staan?  
Toe, probeer ze eens te tellen.  
Abram zegt: “Dat zal niet gaan.”  
  
God zegt: “Veel meer dan die sterren,  
Wordt uw volk een groot getal.”  
Ook de Heere Jezus komt dan,  
‘t Kindeke in Bethlehems’ stal.  

  
 
 
 



Zingen: De Koninklijke Lijn   
  

Adam, Noach, Abraham en David,   
Koninklijk in hun nageslacht.  
Vriend van God en deel van Zijn grote doel.  
Eeuwig blijft Zijn verbond van kracht.   
Volk van belofte, volk van het Lam,  
Waaruit op aard’ de Hoop der wereld kwam.  
Zonen Gods en vaders van Zijn dierbaar volk.   
Elk door God in Zijn plan herdacht.  
  
Adam, Noach, Abraham en David,  
Uitverkoren is hun geslacht.  
Eeuwig blijft Zijn verbond van kracht.   

  
Samenzang: Psalm 105 vers 5  
 

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,  
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.  
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,  
Tot in het duizendste geslacht.  
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,  
Bevestigt Hij van kind tot kind.  

  
Opzeggen: 
’t Werd in Israël bang en donker,   
Bijna géén profeten spraken meer.  
Nog slechts enkelen verlangden,  
Naar de komst van Isrels’ Heer’.  
  
Enkelen zijn er, die nog wachten  
Op het Kind door God beloofd.  
Maar het wachten is zo moeilijk.  
En de hoop is haast gedoofd.  
  
 



Toch mocht Jesaja, door Gods Geest gedreven,   
Aan Israël, levend onder het Oude Verbond,   
Zo'n rijk getuigenis van Christus geven,   
Alsof hij zelf aan Zijne kribbe stond!  
  
Zingen: 
 

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.  
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.  
En de heerschappij rust op Zijn schouders en met noemt Hem:  
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst.  

  
Opzeggen: Jesaja 9 vers 6a  
Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op 
den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen  
  
Samenzang: 
 

Daar is uit 's werelds duist’re wolken.  
Een licht der lichten opgegaan,   
Komt tot Zijn schijnsel alle volken.  
En gij, mijn ziele bid het aan   
Het komt de schaduwen beschijnen.   
De zwarte schaduw van de dood.   
De nacht der zonde zal verdwijnen,   
Genade spreidt haar morgenrood  

  

Groep 7: Hopend op Zijn komst vanuit de Psalmen  
  
Opzeggen: Psalm 130 vers 5 en 6  
Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.  
Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan de wachters op den morgen; 
de wachters op den morgen.  
  



Zingen: Psalm 130 vers 3  
 

Ik blijf den HEER’ verwachten;  
Mijn ziel wacht ongestoord;  
Ik hoop, in al mijn klachten,  
Op Zijn onfeilbaar woord;  
Mijn ziel, vol angst en zorgen,  
Wacht sterker op den HEER’,  
Dan wachters op den morgen;  
Den morgen, ach, wanneer?  

  
Opzeggen: Psalm 130 vers 7 en 8  
Israël hope op den HEERE; want bij den HEERE is goedertierenheid, en 
bij Hem is veel verlossing. En Hij zal Israël verlossen van al zijn 
ongerechtigheden.  
  
Zingen: Psalm 130 vers 4  
 

Hoopt op den HEER’, gij vromen;  
Is Israël in nood,  
Er zal verlossing komen;  
Zijn goedheid is zeer groot.  
Hij maakt, op hun gebeden,  
Gans Israël eens vrij  
Van ongerechtigheden;  
Zo doe Hij ook aan mij.  

  
Opzeggen: Romeinen 15 vers 13  
De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in 
het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop,   
door de kracht des Heiligen Geestes.  
  
 
 
 
 



Zingen:   
 

Lo! he comes with clouds descending,  
Once for our salvation slain;  
Thousand thousand saints attending  
swell the triumph of his train:  
Alleluia! Alleluia!   
Christ the Lord returns to reign.  
  
Yea, amen! let all adore thee,  
high on thine eternal throne;  
Saviour, take the power and glory,  
claim the kingdom for thine own:  
Alleluia! Alleluia!   
Thou shall reign, and thou alone!  

  
Samenzang: Avondzang vers 7  
 

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';  
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;  
O Geest, zend Uwen troost ons neer;  
Drieënig God, U zij al d' eer  
  

  
  

Groep 0, 1 en 2: De aankondiging van Zijn komst  
  
Opzeggen: Jesaja 9 vers 5    
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam 
Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.    
    
 
 
 
 



Zingen: Lofzang van Maria vers 1    
 

Mijn ziel verheft Gods eer,    
Mijn geest mag blij den Heer’    
Mijn Zaligmaker noemen    
Die, in haar lagen staat,    
Zijn dienstmaagd niet versmaadt    
Maar van Zijn gunst doet roemen.    
    

Opzeggen:    
Christus’ geboorte is een wonderlijk verhaal.    
Wij vertellen u dit in onze eigen kindertaal.    
Het ging in een kleine stad,    
Om een vrouw die de Heere niet vergat.    
Gabriel moest erop uit    
Met een hemelse boodschap, die luidt:    
    
“Weest niet bevreesd,    
Want God bemint u allermeest.    
Van alle vrouwen, groot en klein,    
Zult u het meest gezegend zijn.    
U krijgt een Kind, een Koningszoon    
Die heersen zal op Davids troon.”    
    
    
Zingen:   

 
Een engel uit de hemel daalt    
En komt in Nazareth, Hij straalt.    
Een hemels licht in 't kleine huis.    
Zo komt hij bij Maria thuis.    
    
De engel brengt een hemelgroet,    
De zegen van God maakt het goed.    
Maria is toch wel van slag,    
Een engel zomaar overdag.    



    Vrees niet Maria, ik vertel    
Je namens God, op Zijn bevel,    
Dat God in liefde je bemint.    
Hij geeft jou straks een heilig Kind.    
    
Dat Kind is ook Gods eigen Zoon.    
Voor Hem is later Davids troon.    
En Jezus wordt Zijn eigen Naam.    
Een Koning is Hij, heel bekwaam.    

    
Samenzang: Lofzang van Maria vers 3 
 

Hoe heilig is Zijn Naam!    
Laat volk bij volk te zaâm    
Barmhartigheid verwachten;    
Nu Hij de zaligheid,    
Voor die Hem vreest, bereidt,    
Door al de nageslachten.    

    
    
Vertelling door juf Koppejan:  
De geboorte van de Heere Jezus en de herders. 
  
Samenzang: 
 

In Bethlehems stal lag Christus de Heer', 
In doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis; 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 
 

Zo arm werd de Heer', der engelen Heer', 
Die zondaren mint, zo nameloos teer; 
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij; 
Zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 

 



 Groep 4 en 5: Zijn komst!  
   
Opzeggen:   
Jozef en Maria   
Moesten op des keizers stem,  
’t Stadje Nazareth verlaten   
En op reis naar Bethlehem.   
   
Daar gebeurde ’t Goddelijk wonder:   
In het midden van de nacht   
Werd de Heere Jezus Christus   
Uit Maria voortgebracht.   
    
Opzeggen: Lukas 2 vers 7   
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en 
legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was 
in de herberg.   
    
Zingen: Alzo lief had God de wereld   
 

Alzo lief had God de wereld, 
Alzo lief had God de wereld, 
De wereld, de wereld, 
God had de wereld lief.   
 
Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
Gegeven, gegeven, 
Zijn ééngeboren Zoon.   
 
Opdat een ieder die gelooft,  
Opdat een ieder die gelooft, 
Een ieder, een ieder, 
Het eeuw'ge leven heeft.   

   
 



Opzeggen:   
God Zelf wordt mens in Bethlehem,   
Verheerlijkt Hem met luide stem:  
Hoe wonderlijk dat God wil zijn,  
Een mens als wij, zo teer en klein   
    
Opzeggen:   
God Zelf wordt mens in Bethlehem,  
De engel zegt met luide stem: 
Gods Zoon komt hier de zonden dragen,  
God heeft in mensen welbehagen   
    
Zingen: Laat ieder het horen dat eens werd geboren   
 

Laat ieder het horen,  
Dat eens werd geboren   
De Redder der wereld,  
De Heer' van ’t heelal.   
 
De engelen meldden, 
In Efratha’s velden   
Dat Hij werd geboren, 
In Bethlehems stal.   
 
Komt, laten wij eren, de Heere der Heeren   
Zo groot van ontferming en van gena.   
Want Hij wil ons geven, dicht bij Hem te leven.   
De Heiland der wereld, halleluja!   

   
Opzeggen:   
God Zelf wordt mens in Bethlehem   
De herders knielen neer bij Hem   
Ze mochten blij de boodschap horen   
Dat Jezus Christus is geboren   
    
  



 Zingen (op de wijs van Psalm 134):  
   

God Zelf wordt mens in Bethlehem   
Verheerlijk Hem met hart en stem   
Kniel bij de kribbe voor Hem neer   
Aanbid en dien Hem, meer en meer   

   
Samenzang: Psalm 98 vers 2    
 

Hij heeft gedacht aan zijn genade,   
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.   
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,   
Nu onze God zijn heil ons schenkt.   
Juicht dan den HEER’ met blijde galmen,   
Gij ganse wereld, juich van vreugd!   
Zing vrolijk in verheven psalmen   
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt   

  

 Groep 6: Hopend op de wederkomst  
  
Zingen: 
 

Eenmaal zal Hij wederkomen,    
Die eens woonde in een stal.    
Hij zal komen op de wolken,    
Zodat elk aanschouwen zal.    
Jezus Christus, God en Heer’,    
Daald’ op aard’ als Redder neer.    

    
Opzeggen : Lukas 21 vers 27 en Mattheüs 24 vers 44    
En alsdan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met 
grote kracht en heerlijkheid.    
Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de 
Zoon des mensen kome.    
    
 



Zingen:  
 

Nog eens zal Hij verschijnen    
Als Rechter van ’t heelal,    
Die trotsen doet verdwijnen,    
Maar kleinen kronen zal.    
Nu zingt de kerk haar zangen,    
De Geest zegt met de bruid:    
Kom Heer’, wij zien verlangend    
Naar Uw verschijning uit.    

    
Opzeggen:    
Zie, Ik sta aan de deur en klop bij mensen diep verloren. Het hart zal 
voor Mij open gaan zo iemand Mijn stem zal horen. Luister toch naar 
Zijn stem, gehoorzaamt Hem, laat Hem toch binnenkomen! Om in uw 
hart te wonen.    
Bidt en u zal gegeven zijn en zoekt en gij zult vinden. Klopt en de deur 
zal opengaan en gij zult vrede vinden. Want die bidt, ontvangt. Die 
zoekt, die vindt. Die klopt, wordt opengedaan. Hij laat u nimmer 
staan!    
Luistert u niet en smeekt u niet, dan gaat uw tijd verloren. Dan blijft 
de deur voor altijd dicht. Hij zal u niet meer horen. Open dan toch uw 
mond, op het trouw verbond, schenkt Hij u zo gij het smeekt. Al wat u 
ontbreekt!    
    
Zingen: Psalm 81 vers 12    
 

Opent uwen mond,    
Eist van Mij vrijmoedig,    
Op Mijn trouw verbond;    
Al wat u ontbreekt,    
Schenk Ik zo gij ’t smeekt,    
Mild en overvloedig.    

    
 
 



Samenzang: Het gebed des Heeren vers 3    
 

Uw koninkrijk koom’ toch o Heer’!    
Ai, werp de troon des satans neer;    
Regeer ons door Uw Geest en Woord;    
Uw lof wordt eens alom gehoord,    
En d’ aarde met Uw vrees vervuld,    
Totdat G’ Uw rijk volmaken zult.    

   
Sluiting  
 
Dankgebed  
 
Samenzang: Ere zij God  
 

Ere zij God, ere zij God  
In de hoge, in de hoge, in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde.  
In de mensen een welbehagen.  
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
Vrede op aarde, vrede op aarde.  
In de mensen, in de mensen, een welbehagen,  
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.  
Ere zij God, ere zij God  
In de hoge, in de hoge, in de hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde.  
In de mensen, een welbehagen.  
Amen, amen.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


