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Ik, Ik ben het Die u troost 
Jesaja 51 vers 12a 



Inleidend orgelspel  
 
 
Welkomstwoord en afkondigingen 

 
 
Zingen  Voorzang: Psalm 146 vers 6 
 

´t Is de HEER´, Wiens mededogen 
Blinden schenkt het lief´lijk licht; 
Wie in 't stof lag neergebogen, 
Wordt door Hem weer opgericht; 
God, Die lust in waarheid heeft, 
Mint hem, die rechtvaardig leeft.

 
 
De handdruk 1 

 
 
Stil gebed2 

 
 
Votum en groet 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 de ouderling van dienst draagt met een handdruk de verantwoordelijkheid voor de dienst aan de 
predikant over en wenst hem Gods zegen toe. 
2
 een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst 

3
 Votum betekent “wijding”. De dienst wordt aan God gewijd. De dominee spreekt namens de gemeente 

uit dat wij in de dienst al onze hulp van God verwachten. In de groet worden wij door God Zelf begroet.   



De gemeenteleden die ons in het kerkelijk jaar 2022/2023 zijn ontvallen 
worden herdacht. U wordt verzocht, voor zover mogelijk, te gaan staan. 

 
 

Hendrik Cornelis van der Klooster 
overleden op 8 december 2022 in de leeftijd van 88 jaar 

 
Johannes van Beek 

overleden op 8 december 2022 in de leeftijd van 71 jaar 
 

Aaltje Erkelens-van Dalen  
overleden op 27 december 2022 in de leeftijd van 97 jaar 

 
Pieter Harlaar  

overleden op 31 december 2022 in de leeftijd van 80 jaar 
 

Leendert Willem de Ruijter 
overleden op 17 januari 2023 in de leeftijd van 34 jaar 

 
Maurizio Glorioso  

overleden op 17 februari 2023  in de leeftijd van 53 jaar 
 

Leentje van Weijen-Verdoren  
overleden op 19 februari 2023 in de leeftijd van 89 jaar 

 
Anna Jozina Kooijman-de Borst  

overleden op 20 februari 2023 in de leeftijd van 84 jaar 
 

Arie Baan 
overleden op 6 maart 2023 in de leeftijd van 78 jaar 

 
Adriana de Borst-Knijff  

overleden op 16 maart 2023 in de leeftijd van 86 jaar 
 

Cornelia van der Hoff-van Wijnen  
overleden op 19 maart 2023 in de leeftijd van 86 jaar 

 
Leendert Mosterdijk  

overleden op 25 maart 2023 in de leeftijd van 85 jaar 
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Kommertje van Zanten-Doornhein 
overleden op 29 maart 2023 in de leeftijd van 94 jaar 

 
Hendrik Visser 

overleden op 24 april 2023 in de leeftijd van 89 jaar 
 

Cornelis ten Haaf  
overleden op 23 mei 2023 in de leeftijd van 90 jaar 

 
Johan van de Graaf 

overleden op 2 juli 2023 in de leeftijd van 73 jaar 
 

Leendert Verheul  
overleden op 27 juli 2023 in de leeftijd van 68 jaar 

 
Aart Kraal  

overleden op 30 juli 2023 in de leeftijd van 85 jaar 
 

Grietje Kraal  
overleden op 7 augustus 2023  in de leeftijd van 89 jaar 

 
Pieter Bot  

overleden op 16 augustus 2023 in de leeftijd van 94 jaar 
 

Janna Pieternella Klop-Schaap  
overleden op 21 augustus 2023 in de leeftijd van 94 jaar 

 
Neeltje Annigje Donker-Buizert  

overleden op 31 augustus 2023 in de leeftijd van 90 jaar 
 

Pieter Jacob Kraal  
overleden op 7 oktober 2023 in de leeftijd van 81 jaar 

 
Adriaan Bons 

overleden op 9 oktober 2023 in de leeftijd van 89 jaar 
 

Marinus Gaal  
overleden op 14 oktober 2023 in de leeftijd van 90 jaar 

 
Aaltje Veth  

overleden op 17 oktober 2023 in de leeftijd van 82 jaar 



Zingen  Psalm 56 vers 4 
 

Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'; 
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard; 
Is hun getal niet in Uw boek bewaard, 
Niet op Uw rol geschreven? 
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven, 
En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. 
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven; 
Niets maakt mijn ziel vervaard. 

 
Gebed 4 
 
Lezing van de Wet des Heeren 5 
 
 
Zingen   Psalm 42 vers 2 
 

'k Heb mijn tranen onder 't klagen, 
Tot mijn spijze dag en nacht; 
Daar mij spotters durven vragen: 
"Waar is God, Dien gij verwacht?" 
Mijn benauwde ziel versmelt, 
Als zij zich voor ogen stelt, 
Hoe ik onder stem en snaren, 
Feest hield met Gods blijde scharen. 
 
 
 
 

                                                 
4  We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek. Ook 
doen we voorbede in het gebed na de preek. 
5  De Tien geboden staan o.a. in het Bijbelboek Exodus. Iedere zondagmorgen wordt ons zo een 
spiegel voorgehouden, waardoor we ontdekt worden aan onze zonden voor God waarover we 
vergeving mogen vragen door het werk van de Heere Jezus. Tevens vormen de geboden de regels om 
naar te leven. 



Schriftlezingen: Psalm 126 en Openbaring 21: 1 - 8 6 
 

Psalm 126  
Danklied na de ballingschap 

 Een pelgrimslied 
1. Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren, 
 waren wij als mensen die droomden. 
2. Toen werd onze mond vervuld met lachen 
 en onze tong met gejuich. 

Toen zei men onder de heidenvolken: 
 De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan! 
3. De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, 
 daarom zijn wij verblijd. 
4. HEERE, breng een omkeer in onze gevangenschap, 
 zoals waterstromen in het zuiden. 
5. Wie met tranen zaaien, 
 zullen met gejuich maaien. 
6. Wie het zaad draagt en dat zaait, 
 gaat al wenend zijn weg; 

maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, 
 en zijn schoven dragen. 
 
Openbaring 21: 
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste 
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet 
meer.  
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen 
van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man 
sierlijk gemaakt is. 
3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God 
is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en 
God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.  

                                                 
6  Een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen.   



4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet 
meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. 
Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.  
5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij 
zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en 
betrouwbaar. 
6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het 
Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven 
uit de bron van het water des levens.  
7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij 
zal voor Mij een zoon zijn.  
8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, 
moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle 
leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is 
de tweede dood. 
 
 
Collecte 
 
 
Zingen   Psalm 126 vers 1 en 2 
 

Wanneer de HEER´, uit 's vijands macht, 
't Gevangen Sion wederbracht, 
En dat verlost' uit nood en pijn, 
Scheen 't ons een blijde droom te zijn. 
Wij lachten, juichten; onze tongen 
Verhieven 's HEEREN naam en zongen. 
Toen hieven zelfs de heid'nen aan: 
"De HEER´ heeft hun wat groots gedaan." 
 



God heeft bij ons wat groots verricht; 
Hij Zelf heeft onzen druk verlicht; 
Hij heeft door wond'ren ons bevrijd; 
Dies juichen wij, en zijn verblijd. 
Breng, HEER´, al Uw gevang'nen weder; 
Zie verder op Uw erfvolk neder; 
Verkwik het, als de watervloed, 
Die 't zuiderland herleven doet. 
 

 
Prediking7  

Wie met tranen zaaien, 
zullen met gejuich maaien 
           Psalm 126 vers 5 

 
Amen 8 
 
 
Zingen  Psalm 126 vers 3 
 

Die hier bedrukt met tranen zaait, 
Zal juichen, als hij vruchten maait; 
Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal, 
Gaat wenend voort, en zaait het al; 
Maar hij zal zonder ramp te schromen, 
Eerlang met blijdschap wederkomen, 
En met gejuich ter goeder uur 
Zijn schoven dragen in de schuur. 

 
 
                                                 
7 In onze diensten staat de preek centraal. Het is uitleg en toepassing van het gelezen Bijbelgedeelte, 
zodat het Woord van God ook klinkt in onze tijd en we eraan gehoor zullen geven.  
8 In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord  
betuigt de gemeente instemming met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er 
gehoor aan geven.   

 
 



Dankgebed 
 
 
Slotzang (staande): Psalm 4 vers 4 
 

Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven, 
Dan and'ren smaken in een tijd, 
Als zij, door aards geluk verheven, 
Bij koorn en most wellustig leven, 
ln hunnen overvloed verblijd. 
Ik zal gerust in vrede slapen, 
En liggen ongestoord terneer; 
Want Gij alleen, mijn schild en wapen, 
Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen, 
Zult mij doen zeker wonen, HEER´! 
 

Zegen 9   

 
 

Aan de uitgang zal er nog een collecte plaatsvinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabestaanden van de gemeenteleden die ons ontvallen zijn worden  
na de dienst hartelijk uitgenodigd voor een kopje koffie  

en een gesprek in zaal Bovendijks. 
 
 
 

                                                 
9 Als de zegen klinkt belooft God met ons mee te gaan   



ruimte voor aantekeningen 
 


