
Woensdag 13 t/m maandag 18 april

1



2

Hem zij de glorie

Want Hij die overwon

Zal nooit verlaten 

wat Zijn hand begon

Halleluja!

Geprezen zij het Lam

Dat de schuld der wereld

op Zich nam
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“Reis je mee naar Pasen?”

• Loop vanuit de Grote Kerk over de Kerkbuurt naar de Van Speijkstraat
• Sla rechtsaf het voetpad op naar de Van Speijkstraat
• Sla aan het einde linksaf de Karel Doormanlaan in
• Neem bij huisnummer 48 het lusje van de Karel Doormaanlaan
• Sla rechtsaf de Admiraal de Ruyterweg in
• Sla direct rechtsaf de Cortenaerstraat in
• Sla aan het einde linksaf over het voetpad naar de Evertsenstraat
• Steek de Admiraal de Ruyterweg over en sla rechtsaf naar het

elektriciteitsgebouw
• Loop langs het elektriciteitsgebouw, steek opnieuw de Admiraal de Ruyterweg

over en loop de Piet Heynstraat in.
• Sla aan het einde linksaf over het voetpad en loop de Trompstraat in
• Sla aan het einde rechtsaf de Admiraal de Ruyterweg in
• Sla rechtsaf de Witte de Withstraat in en loop naar de Karel Doormanlaan
• Sla linksaf de brug/het water over en sla rechtsaf naar het pad dat naar de

Grote Kerk gaat. Bij de fietsenstalling vind je de laatste pin.
Tip: Neem een smartphone mee met internet om de luisterfragmenten te beluisteren.
We wensen je een fijne Paastocht!
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1. Op een ezel naar Jeruzalem
Veel mensen gaan naar Jeruzalem om het Paschafeest te vieren. Jezus stuurt twee
van Zijn leerlingen vooruit om een ezelsveulen te halen. Zo rijdt Jezus Jeruzalem
binnen. De mensen ontvangen Jezus met blijdschap. Ze spreiden kleren en
palmtakken uit over de straat en roepen: “Hosanna!”

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Het Paaslam
Petrus en Johannes maken de zaal gereed om het Pascha te vieren. Jezus had hen
verteld hoe zij deze zaal konden vinden. De tafel wordt gedekt: een schaaltje met
bittere saus, brood, wijn en het gebraden Paaslam.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Voeten wassen
Als alles in de zaal gereed is komt Jezus met Zijn leerlingen om het Pascha te
vieren. Maar wat is dat? Iedereen gaat aan tafel liggen zonder hun voeten te
wassen! Dan bindt Jezus een schort voor, pakt de kom met water en de linnen
doeken. Één voor één wast Hij de voeten van Zijn discipelen. Wat schamen zij zich!
Maar uit liefde tot hen geeft Jezus het voorbeeld om te dienen.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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4. Brood en wijn
Aan tafel neemt Jezus het brood en dankt God. Daarna breekt Hij het en geeft het
Zijn leerlingen. “Neem en eet. Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Dit
moeten jullie doen om Mij te gedenken.” Vervolgens neemt Jezus de drinkbeker,
dankt God en geeft de beker door. Hij zegt: “Drink allen daaruit. Dit is Mijn bloed.
Zo geef Ik Mijn leven voor jullie.”

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. De verrader
Één van Jezus leerlingen gaat Jezus verraden. Het is Judas die tijdens het Pascha
het stukje brood tegelijk met Jezus in de bittere saus dipt. Meteen staat hij op en
loopt naar buiten de nacht in om Jezus te verraden in ruil voor geld.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. De Olijfberg
Jezus staat samen met Zijn discpelen op van tafel. Samen lopen ze naar de
Olijfberg in een tuin die Gethsémané wordt genoemd. Nadat Hij Zijn discipelen
vraagt om wakker te blijven en te bidden, loopt Hij verder de tuin in. Hij knielt.
Het angstzweet breekt Hem uit. Hij bidt: “Vader, als het mogelijk is, laat dan dit
lijden aan Mij voorbijgaan. Maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt moet gebeuren.”
Als Jezus gebeden heeft en terugkeert, vindt Hij Zijn discipelen in slaap…

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Noord
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7. Jezus wordt gevangen genomen
Plotseling lichten fakkels op in het donker. Soldaten en veel mensen komen met
zwaarden en stokken aangelopen. Een bekende stapt op Jezus af en verraad Hem
met een kus. Het is Judas. De soldaten grijpen Jezus vast en willen Hem
vastbinden.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8. Het zwaard en een oor
Als Petrus ziet dat Jezus gebonden wordt, grijpt hij naar een zwaard. Het zwaard
flitst in het rond en raakt het rechteroor van Malchus, een knecht van de
hogeprierster. Jezus roept Petrus tot de orde. Als het zou moeten zou Jezus Zijn
engelen te hulp kunnen roepen. Maar Hij moet deze weg van lijden en sterven
gaan. Daarna neemt Jezus het oor van de grond en geneest Malchus. Dan zegt Hij
tegen de godsdienstige leiders: “Jullie komen Mij met zwaarden en stokken
tegemoet, alsof ik een rover ben. Elke dag was Ik bij jullie in de tempel en jullie
hebben Mij toen niet gevangen genomen.
Maar dit gebeurt allemaal, omdat de profeten
het gezegd hebben.”

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

West
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9. Petrus zegt dat hij Jezus niet kent
De soldaten nemen Jezus mee. De discipelen slaan op de vlucht. Petrus volgt de
groep op een afstand. Hij ziet hoe ze Jezus naar het huis van de hogepriester
Kajafas brengen. Daar wordt Hij verhoord en vals beschuldigt. Ondertussen warmt
Petrus zich bij het vuur op de binnenplaats, totdat een dienstmeisje en ook anderen
hem herkennen. Tot drie keer toe zweert hij niet bij Jezus te horen. Dan kraait de
haan en beseft hij wat hij gedaan heeft.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10. Koning Jezus
Vroeg in de morgen wordt Jezus naar de stadhouder Pilatus gebracht. De mensen
roepen dat Jezus een misdadiger is en gekruisigd moet worden. Maar Pilatus vindt
geen schuld in Jezus. Hij laat Jezus geselen om Hem daarna vrij te laten. Maar als
alles uit de hand loopt, geeft Pilatus Jezus over aan het volk om gekruisigd te
worden. Soldaten doen Hem een mantel om, duwen een rietstok in Zijn hand en
zetten een doornenkroon op Zijn hoofd. Spottend roepen ze: “Leve de Koning!”
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

11. Drie kruisen
Met de kruisbalk op Zijn rug leiden de soldaten Jezus buiten de stad Jeruzalem naar
de plaats waar Hij gekruisigd zal worden. Een omstander moet Jezus helpen de
balk te dragen, omdat Hij verzwakt is. Tranen vloeien bij vele vrouwen. Maar Jezus
zegt tegen hen: “Huil niet over Mij, maar huil over jezelf.” Want als zij niet in Hem
geloven zal Gods straf over hen komen. Dan wordt Jezus aan het hout genageld en
wordt Zijn kruis opgericht. Naast Hem worden nog twee misdadigers gekruisigd.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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12. De wacht bij het graf
Vanaf het kruis spreekt Jezus meerdere woorden. Zijn lijden is groot, maar vindt
zijn dieptepunt in de drie uren durende duisternis. Hij roept het uit: “Mijn God, Mijn
God, waarom hebt U Mij verlaten?” Als alles volbracht is sterft Jezus. De aarde
beeft en rotsen scheuren. De hoofdman van de soldaten zegt: “Werkelijk, deze Man
was Gods Zoon!” Enkele mannen halen Jezus van het kruis, wikkelen Zijn lichaam
in linnen doeken en leggen Hem in een graf in een rots. Daarna wentelen ze een
grote steen voor de ingang van het graf.
De volgende dag staan enkele overpriesters voor Pilatus. Zij herinneren zich dat
Jezus heeft gezegd dat Hij op de derde dag zal opstaan. Daarom vragen zij aan
Pilatus of hij het graf wil bewaken met soldaten. Stel je voor dat enkele
volgelingen van Jezus Zijn lichaam zouden stelen en dan zullen zeggen dat Hij is
opgestaan… Pilatus vindt het goed en het graf wordt verzegeld.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

13. De vrouwen bij het graf
De aarde beeft! Een engel uit de hemel rolt de zware steen van het graf en gaat
erop zitten. De wachters die bij het graf stonden vallen achterover en vluchten
weg. Enkele vrouwen zijn ook in de vroege morgen op pad gegaan. Zij willen het
lichaam van de Heere Jezus gaan zalven, want daar hadden ze eerder geen tijd
voor gehad. Ze vragen zich af hoe zij de steen van het graf kunnen wegrollen. Als
ze in de graftuin aankomen zien ze de steen van het graf weggerold. Maria
Magdalena rent meteen naar Petrus en Johannes. Zij moeten dit weten!

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Zuid
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14. Het graf is leeg
Terwijl Maria Magdalena naar Petrus en Johannes gaat, kijken de andere vrouwen
in het graf. Maar het graf is leeg! Plotseling staan er twee mannen in blinkende
kleding bij hen. Ze zeggen: “Wees niet bang! Waarom zoeken jullie de Levende bij
de doden? Hij is hier niet, Hij is opgestaan, zoals Hij gezegd heeft.” Met grote
blijdschap gaan de vrouwen weer terug naar de stad. Maar opnieuw komen er
mensen aangesneld. Het zijn Petrus en Johannes. Ook zij zien het lege graf en de
grafdoeken die netjes zijn opgevouwen. Johannes geloofd dat Jezus is opgestaan,
ook al begrijpt hij nog niet alles.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

15. Maria bij het graf
Maria Magdalena gaat opnieuw naar de graftuin. Al huilend bukt ze om in het
graf te kijken. Dan ziet ze twee engelen zitten. Één aan het hoofdeinde en één aan
het voeteneinde waar het lichaam van Jezus gelegen had. De engelen vragen:
“Vrouw, waarom huil je?”, waarop Maria antwoordt: “Ze hebben mijn Heere
meegenomen en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.” Even later klinkt
opnieuw die vraag: “Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je?” Maria denkt dat het de
stem van de tuinman is en zegt: “Als u Hem weggelegd hebt, zeg mij dan waar u
Hem hebt neergelegd. Dan kan ik Hem weghalen.” “Maria!”, antwoordt de Man.
Dan ziet Maria dat het Jezus is. Hij is opgestaan. “Meester!”, zegt ze. In haar
blijdschap valt ze op haar knieën en wil Jezus vastpakken.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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16. Jezus leeft!
Vol van blijdschap gaat Maria Magdalena naar de discipelen om hen het goede
nieuws te vertellen. De andere vrouwen hebben Jezus ook ontmoet. Jezus geeft ook
hen de opdracht om Zijn discipelen te vertellen dat Hij leeft. Maar de discipelen
geloven het nog niet, totdat Jezus ook aan hen verschijnt. Terwijl de deuren
gesloten zijn, staat Jezus plotseling in hun midden. Een week later gelooft ook
Thomas dat Jezus is opgestaan, als hij de wonden van Jezus ziet.
Zo zorgt Jezus dat het paasgeloof doorbreekt in de harten van Zijn volgelingen. En
Petrus, die zelfs zwoer dat hij niet bij Jezus hoorde? Jezus stelt hem een persoonlijke
vraag: “Heb je Mij lief?” Petrus antwoord: “Heere, U weet alle dingen. U weet dat
ik U lief heb.”

En jij? Heb jij de Heere Jezus lief? Hij gaf Zijn leven, opdat jij door in Hem te
geloven eeuwig leven ontvangt. Pasen is daarvan het bewijs. Jezus stond op uit de
dood. Zijn opstanding wekt ons op tot een nieuw leven met Hem. Paulus schrijft in
Efeze 5:14: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u
lichten.
Dat nieuwe leven wensen we jou van harte toe!
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Oost
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Wilt u de luisterfragmenten van de QR-codes terugluisteren/bekijken?
Scan de QR-code of type de link over in uw browser!

https://youtu.be/G2eyb7PPHFc
https://www.youtube.com/watch?v=Uc1aAFEe6iY
https://www.youtube.com/watch?v=zo26FhY_cf0
https://youtu.be/hTDvn9aphf8

Wilt u een bijdrage geven voor Missie Oost
U kunt uw gift overmaken op rek.nr. NL93 RABO 0373704364 t.n.v. Hervormde
Gemeente Papendrecht
Heel hartelijk dank!

Meer info over de
Hervormde gemeente Papendrecht?
Zie de website www.hervormdpapendrecht.nl

De kerkdiensten van de Grote Kerk zijn te volgen via:
https://hervormdpapendrecht.nl/kerkdiensten-grote-kerk/

Van harte welkom in de kerkdiensten!
Eerste Paasdag 9.30 uur en 17.00 uur
Tweede Paasdag 9.30 uur
Reguliere kerkdiensten om 9.30 en 17.00 uur

De Grote Kerk wenst u en jou Gezegende Paasdagen!



www.hervormdpapendrecht.nl

Want zo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die 
in Hem gelooft, niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16
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